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Gouden Bergen.

Een vogeltje 

zong op liefelijke wijs:

 

“Welkom,
op je innerlijke reis.
Sta op en zie de plaats
waar je nu bevindt.
 

Wordt stil en voel 
de aanmoediging
van de wind. 
Ik weet,
het is nog een lange reis”
zo zong het vogeltje, wijs.

 

“Geniet maar
van het uitzicht en avontuur 
want alles
is maar van korte duur. 
En eenmaal aan de top,
zit deze reis er eenmaal op.
 
Dan mag je eindelijk je vleugels 
spreiden.
En vliegen, heel lang vliegen
in een mooie blauwe lucht. 
Over groene weiden
tot ver voorbij de horizon 
waar deze je ook mag leiden.
 
Ga in vrede.
Ik ga met je mee.
Als bewijs geef ik je
een melodietje op vrolijke wijs”



Feestbeestjes.

"Olifantje wat ben jij groot!
Nee, jij past niet
in mijn huisje
voor mijn
feestje
want jij bent
een te groot beestje!"

Zei het jarige muisje.



Beeldtaal.

Je omschrijft me

in een schilderij
en zet me
in je museum.

Ik word
je pronkstuk
voor jouw jubileum
en we weten allebei:

Dit is een wonder
in de maak.
Een plezierige taak
voor een plezierig vermaak.



Nog Even..

Nog even…
wil ik je vasthouden.
Nog even…
wil ik je niet laten gaan.
 
Nog even…
wil ik in je ogen kijken.
Nog even
wil ik hier bij je blijven staan.
 
Nog even…
ja, ik weet het:
Nog even…
 
 en dan
moet ik je echt laten gaan…



Vroom Verlangen.

Het kleine streekbusje
zuchtte: "oh drommel, oh drommel!
Moet ik alweer naar Zaltbommel!?

Met al die vlerken
die op 't land werken.
Oh drommel, oh drommel.
Zij maken toch zo'n rommel!

Mag ik niet een keer naar Rome?
Zou daar graag eens komen.
En dan vroem, vroem
naar Vaticaan stad scheuren
met achterin allerlei vromen.
Ja, ja dat zou ik doen
als ik er eens mocht komen.

Maar ach, ach, ach
tis me
een hard gelach.
En een saai klusje!
Rond blijven rijden in Zaltbommel
met gestommel
en rommel,
als streekbusje."



Altijd Weer.

Altijd weer
de teddybeer.
Nooit een tijger.
 
Altijd weer
de attente heer
en nooit een stoere krijger.
 
Tsja dit zal nooit veranderen.
Hoe hard ik ook probeer.
 
Altijd weer.
Altijd weer,
blijf ik een veilige teddybeer.



Ik Sta…

Ik sta, in een kerk.
Ik sta, op het werk.
Ik sta, in de trein wc.
Ik sta, tussen het vee.
Ik sta, in een museum.
Ik sta, tussen wolven.
Ik sta, in de golven.
Ik sta, bij het stoplicht.
Ik sta, tijdens dienstplicht.
Ik sta, onder de douche.
Ik sta, op een platenhoes.
Ik sta, in een nieuwe sprinter.
Ik sta, bij een 3d printer.
Ik sta, tijdens een concertshow.
Ik sta, in een constante flow.
 
Ik sta.
Ik sta,
in de ruimte
tussen jou en mij.



Hip Idee.

Er waren eens
twee hippe muizen
die wilde verhuizen,
weg uit hun saaie drukke stad!
Die twee muizen wilde verhuizen
naar één of ander gat.

Ziezo
hun koffertjes gepakt.
Ziezo
hun laarsjes gelakt.
Eindelijk
de wijde wereld in.
Waar ze zo lang
naar hebben gesnakt!

Zo gingen de twee muizen
eindelijk verhuizen.
Ze pakten de bus
van kwart over negen.
Ze reden door
velden en over wegen.
Maar in elk gehucht of gat:
Overal kwamen
ze vele andere muizen tegen.

"Oh nee!
Oh nee!"
Zeiden de twee.
"Tis niet wat we hadden gedacht!
Oh nee!
Oh nee!
Tis niet wat we hadden verwacht!

Tis me wat!"
zeiden de twee muizen
"Tis me wat!
We wilden
zo graag verhuizen..

..maar nergens is het heerlijk 
rustig!
Nergens voelen we ons echt thuis!
Oef... dan maar terug
naar onze stad
Terug naar ons huis!"

Dus kwamen
de twee muizen,
terug
van hun plan
om te verhuizen
naar één of andere gat.



Uwe Hoogheid.

De teckel van stand
vindt het erg fijn
dat haar diner
geserveerd wordt
in een bakje van porselein.

Opgediend
op een gouden dienblad.
En alleen
maar worst
van echte eendenborst!
Behalve op de sabbat
want dan eet ze
brokjes van tonijn.

Anders gromt
ze moord
en brand
Ja, dit is een echte dame van stand!



Koudwatervrees.

De voorzichtige meneer de krokodil
dacht op een zonnige 1 april:
Ik doe vandaag eens stoer
want dat is wat ik wil!

En op die goeie dag
ontstond
langs de waterkant, rumoer
toen zijn vriendinnetje zag:

Dat haar
eens zo
voorzichtige
meneer de krokodil
was gaan zwemmen
zonder duikbril.



Stoel.

Eens was er een stoel.
Nee, niet zomaar één.
Maar eentje
die echt kon praten!
Ja, precies zoals ik dat bedoel.

Hij vertelde
sterke verhalen
over verre landen
en vreemde talen.

Hij kon prevelen.
Zeveren,
tot diep na middernacht.

Hij kon preken
over streken
waar niemand om lacht.

Maar op een dag
gebeurde een ramp.
Een misère
want een dame
met een flinke derrière
ging op hem zitten...

en krak.
Zo brak
hij in stukjes.
En dat was het einde
van de stoel, die eens sprak.



Bad Eendje.

Met één beentje
buitenboord
dobber
ik wat rond
op een
gestippelde bad eendje.

Miauw
naar de plastic vogels
die over
het water vliegen
terwijl ik me laat wiegen

...in deze dagdroom.



Theodoortje, uit Bergen aan Zee..

…schrok zich vanochtend kapot!
Want er zat een indiaantje
een krantje te lezen
op haar wc.

Geschrokken
tierde
het indiaantje:

"Wat moet dat wezen
zie je niet
dat ik hier rustig
een krantje zit te lezen?

Vertel me,
waar moet ik dan wezen
om rustig
mijn krantje te lezen?

Tis haast te zot
maar ook ik
schrok me rot!

Maar voor de
volgende keer
doe ik wel de deur op slot!"



Sneeuwwitjes halfzus

In haar hutje in het bos
is het een en al chaos
want ze is een
echte sloddervos.

Soms huurt ze in
de zeven dwergen
want bij het opruimen
verzetten ze bergen.

Maar het duurt niet lang
voordat een hulp kreet
weerklinkt
door het bos.

Want de halfzus
van sneeuwwitje
blijft een echte sloddervos.



Merels.

Leg je oor
niet te luister
naar merels in een nestje
op je hoofd.

Ze tsjilpen
door
je innerlijke dialogen
en zo wordt jouw
verbeeldingskracht
verdoofd.

Wees niet bang voor
die tsjilpende
merels.
En zet snel
een hoge hoed op je hoofd.

Zo ziet niemand ze
en herkent
niemand
dat je wordt beroofd
door merels
in een nestje op je hoofd.
 




