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Droom…

Droom verder
dan de stranden
waarop je aanspoelt..
 
Dan de
vliegvelden
waar je landt.
Droom verder..
 
Dan de
pompstations
waar je
met gierende banden,
stopt.
 
Droom verder
verder
en verder..



Alweer.

Zo om de aantal dagen
na een aantal vragen
keert het leven
zich weer eens om.
 
Soms als een melodie.
Vaker als
een knal
op een gong.
 
Dan bouw ik
op weelderige stuk land
een boomhut
voor weer
een briljant idee,
dat door mijn hoofd ruist.
 
Plaats ik weer
een bordje
en zet in de lokale krant:

‘Heden weer verhuisd.’



Liefde:

Ik ken mijn vrouw
nu al wat jaren.
Ons geheim is
niet zo moeilijk
te verklaren:
 
Liefde
zit niet alleen in grote
maar vooral in de kleine dingen.
 
Dat is wat
ik voel
als ik kijk
naar onze trouwringen!



De Slak.

Met gemak
klom de slak
in de prullenbak.

En had het wonderwel,
in dit hotel,
reuze
naar zijn zin.

Want dit is
pas het begin
van een nieuw leven
als heer Slak in de prullenbak.



Solliciteren?

“Als je graag een gat graaft,
voor een ander..”
 
Was de vacature leus,
van Bertus Teneus.
 
Een zeer onhandige keus
voor een
begrafenisondernemer 
met een boksersneus.



Pizzabakker.

Een pizzabakker
uit Hoogeveen
maakt pizza's
staand op één been.

Soms raakt hij uit balans
en lijkt het op een dans
rock en rollend
op één been.

Geen andere pizzabakker
kan om hem heen.
om deze
rockende
pizzabakker
uit Hoogeveen.



Circusje.

Wil een circusje beginnen.
Zo een die gaat van stad
naar stad.
Alle vacatures 
staan nog open.
Maar voor mijzelf
weet ik nog niet wat.



Lolita.

De rondborstige dame
van plezier,
schonk nog een drankje in
voor de eenzame man
die hier kwam
voor een praatje
en wat vertier.



Robot Sapiens.

Geboren: 2115.
bedacht
in 2017:
 
Onder een waterval
van digitale
madeliefjes.
 
Soundmachine
hartendiefjes
verliefdheid.
 
Door schoonheid
van plastic
menselijkheid.
 
In 2017
bedacht.
Geboren in 2115.



Leedvermaak.

Met een cavia op zijn schoot
zat Noah
in zijn propvolle boot.
Tussen alle dieren
zelfs de mieren!
 
Deze deden
met een potje ganzenbord
ook gedwee maar mee.
Want tja, erger kon het niet worden
dit schommelen op zee!



Op ’t Stationnetje…

…kreeg ik een ballonnetje
met een blij gezichtje
van een meisje
zo rond als een tonnetje.
Ze zei,
toen ik vertrok met de bus,
verzin op onze ontmoeting
maar een gedichtje!
Bij deze dus...



Tommie.

Sommige doen het met bravoure.
Sommige doen het gewoon goed.
Sommige doen het met glamour.
Sommige doen het hoe het moet.
 
Tommie, dacht:
 
Ik doe ook eens mee,
want ik
wil ook met mijn ‘talent’ op tv!



Liefde Op 1ste Smaak.

Bij de ijsco kar,
gaf meneer Altijd-Nukkig,
het ´ja- woord’ aan zijn date.
 
Beidden
zijn nu erg gelukkig:
 
Zij met haar gratis mokka ijsje,
en hij met een smaakvol meisje.



De Wachter.

Sneeuw dwarrelt neer
tijdens een
zinderende zomer nacht.
Ze kust de sterrenhemel.

Zo is het elke keer
als ik
in de wolken ben.
En daar op jou wacht.

Niemand hoor ik hier.
Niemand zie ik hier.
De stilte van
sneeuw tijdens
een zwoele zomer nacht.

Als ik
In de wolken ben.
En daar op jou wacht.



Oude Meneer.

Ja, eens wordt ik een ouwe heer.
Eentje die men graag wil knuffelen
als hij praat over 't weleer.
Trots zeverend over wat hij nog wist
terwijl hij, liefdevol, in zijn luier poept en pist.
 
Ja, eens wordt ik zo’n ouwe heer.
Eentje die veel is vergeten
maar één ding weet hij beslist:
hij heeft de liefde omarmd
en zich daarin 
nooit vergist.




